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Weer een woordje van de redactie van de Mantel, dat is weer 
even geleden. Maar Kerstmis 2022 is dan ook heel bijzonder. Na 
twee jaar met veel beperkingen, ook in de kerken, mogen we 
dichter bij elkaar zijn, en in deze wintertijd is dat heel fijn. Het 
is ook heel erg nodig, dichtbij elkaar zijn, vooral voor de men-
sen die het moeilijk hebben, of het nu een buur is of mensen in 
Oekraïne of andere oorlogsgebieden. Laten we voor hen tijd en 
geld vrijmaken om hun nood te verlichten, zeker in deze kerst-
tijd, waarin we terugdenken aan de geboorte van het kindje Jezus 
en ons elk jaar weer voornemen om in diens voetstappen te gaan 
staan en onze naasten te helpen.

Het is fijn dat we ook weer in de kerk het Kerstfeest kunnen vie-
ren. U vindt op meerdere plaatsen alle informatie over de vierin-
gen, natuurlijk op internet, ook in de krant, maar zeker ook op de 
middenpagina’s van de Mantel. Komt allen tezamen!

Dit jaar komt u ook aardig wat teksten tegen die verwijzen naar 
muziek, naar een concert, een lied, een gedachte. Ook met mu-
ziek kunnen we onszelf en een ander een plezier doen. Namens 
de redactie van de Mantel wil ik u allemaal hele muzikale feest-
dagen wensen, een Zalig Kerstfeest en alle goeds voor 2023!

Dit parochieblad is in een oplage van 900 exemplaren verspreid in 
de zeven geloofsgemeenschappen van de parochie Heilige Martinus.

Kopij voor het volgende nummer kan aangeleverd worden via de 
contactgroepen of op redactie@martinuscuijk.nl.

Redactie: Annemarie Emmen
Opmaak: Miriam Janssen

Secretariaat – Parochiecentrum – 
Pastorie Heilige Martinus

Kerkstraat 10
5431 DS Cuijk

tel. 0485-312555
email: info@martinuscuijk.nl

twitter: @MartinusCuijk
website: www.martinuscuijk.nl

facebook: 
Theo Lamers of parochieh-martinus-cuijk

Rekeningnr nieuwe parochie: 
(NL67RABO) 01774 93 232

Het parochiecentrum is op werkdagen 
bereikbaar van 9.30 uur – 12.00 uur.
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Pastoor Theo Lamers

“Samen zijn”
Een Smakelijk en Zalig Kerstfeest! 

In de adventstijd vlogen in de pastorie tijdens de koffie de recep-
ten over tafel. Wat is er allemaal lekker tijdens het kerstdiner? 
Wat is makkelijk te maken? Op facebook en internet komen dage-
lijks kerstmenu’s en arrangementen voorbij om te gaan dineren 
of bestellen. De reclamefolders schreeuwen al weken “kerstmis”. 
Zeker, Kerstmis is de donkere tijd van het jaar, een moment om 
elkaar te ontmoeten, samen te zijn, te eten en voor elkaar een 
licht te zijn in donkere dagen. 

Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat in de huidige econo-
mische situatie er steeds meer mensen van een leefsituatie in 
een overleef-situatie terecht komen. Stijgende energieprijzen 
– je schrikt van de nieuwe voorschotten – stijgende prijzen in de 
winkels. Steeds meer mensen zakken helaas door de bodem van 
het bestaan. 

Gelukkig zijn er ook mooie berichten. De dag dat ik dit stukje 
schreef stond in de krant dat diverse armoedeorganisaties zoals 
de voedselbank al bedragen ontvingen van de energiecompen-
satie, de bekende € 190! Mensen die voldoende bestaansniveau 
hebben en dit cadeau graag willen delen met anderen. Voor 
sommigen een druppel op een gloeiende plaat, maar alle kleine 
beetjes helpen. De kerstpakkettenactie die we als kerken hebben 
gehouden wil daar ook aan mee helpen. En zelfs een klein face-
bookbericht over de speelgoedactie van het Merletcollege heeft 
op de pastorie nog enkele dozen speelgoed opgeleverd! Delen van 
de overvloed zit blijkbaar toch ergens diep in ons. We hopen dat 
ook het offerblok voor de Advent- en Kerstactie voor de Parochiële 
Caritas Instelling hieraan kan bijdragen. 
 
Is het tegelijkertijd ook niet een van de boodschappen die in het 
Kerstverhaal zitten opgesloten? Een klein Kind, Gods Zoon, wordt 
geboren in een stal. Hij krijgt als eerste bezoek van het “uit-
schot” van de toenmalige samenleving, de ruwe herders die de 
kudden bewaakten. Tegelijk krijgt het Kind bezoek van Wijzen uit 
het Oosten met goud, wierook en mirre, tekens van Oosterse rijk-
dom. Arm en rijk komen samen rond het goddelijk Kind en delen 
hun leven met Hem! 
 
Velen van ons zijn opgegroeid in rijkdom, in een economie die 
alleen maar groeide en beter werd. Nu lijkt het dat we op een 
keerpunt staan, dat de rek eruit is en de vraag naar zorg voor 
elkaar alleen maar groter wordt. 
Ik mag de wens uitspreken dat we ondanks moeilijkheden elkaar 

niet uit het oog verliezen, maar juist 
weten te vinden in de hulp, aandacht en 
liefde die iedere mens nodig heeft. Niet 
alleen deze Kerstdagen maar ook in het 
nieuwe jaar! 

Ik wens u allen een Zalig Kerstfeest! 

Vicaris Theo Lamers, 
pastoor Martinusparochie 

Geestelijk voedsel 
Goede Vader, 

ieder jaar vieren wij uw komst 
onder ons in Jezus Christus. 

Joodse herders kwamen Maria en Jozef
met de geboorte van hun zoon 

het eerst feliciteren, 
maar ook wijzen uit het oosten 
bleken welkom in Bethlehem. 

Zij brachten Jezus eer en aanbaden Hem. 

Wij mogen ons vandaag 
bij deze wijzen aansluiten, 
geestelijk voedsel vinden 

in Bethlehem, huis van brood. 

Laten wij steeds kracht vinden 
in uw Woord, 

levenskracht ook in sacramenten 
waarmee Gij ons leven wilt begeleiden.

In kracht van U kunnen wij 
de koninklijke weg gaan 

van uw Zoon. 

Laat uw Geest ons maken 
tot mensen van geloof, 

hoop en vooral van liefde. 
Wij vragen dat door 
Christus onze Heer. 

Gerard de Korte 
bisschop van ‘s-Hertogenbosch 
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Het parochiebestuur

“Kerst wens!”
Kerstmis 2022 staat weer voor de deur. 

Voor velen dagen van gezellig samenzijn in gezins- en familieverband met een 
mooi opgetuigde kerstboom en met veel lekker eten en drinken. 

Maar voor ons ook de dag dat wij de geboorte van 
onze Heer Jezus Christus gedenken, een weerloos kind, geboren in een roerige tijd 

in een stal in Bethlehem en spoedig daarna wordt Hij een vluchteling. 
We lezen het in het Kerstevangelie volgens Mattheüs: nadat de Wijzen uit 

het oosten Hem bezocht hebben maakt koning Herodes plannen om Hem te 
doden en moeten zijn ouders met Hem vluchten naar Egypte. 

 Nu is Kerstmis nog steeds niet voor iedereen een feest van vrede, 
welzijn en geborgenheid. Mensen zijn, net als toen de Heilige Familie, 

op de vlucht voor geweld, onderdrukking en armoede en zoeken hier een 
veilig heenkomen. Er heerst nu ook een oorlog op ons eigen continent met als 

gevolg vele doden en gewonden, een grote stroom vluchtelingen en 
in eigen land sterk gestegen prijzen voor brandstof en dagelijkse 

levensbehoeften waardoor veel mensen hier nauwelijks of 
niet meer rond kunnen komen. Laten wij proberen, te beginnen in 

onze parochie en ieder naar eigen vermogen, deze mensen te helpen 
zodat ook zij een mooie Kerst kunnen vieren. 

Dit zal ons dan zeker een voldaan Kerstgevoel geven. 

 Het pastorale team en het parochiebestuur wensen u een 
Zalig Kerstfeest, een fijne en veilige jaarwisseling en 

een Zalig en Voorspoedig 2023. 

Dat hemelse muziek mag klinken 
God, Gij die steeds bij ons komt wonen, steeds weer opnieuw, 

wek ons om U waardig te ontvangen. 
Dat wij ons laten horen tegen mensonwaardig, grensoverschrijdend gedrag. 
Geef dat wij warme tonen vinden in onze omgang met de ander, met elkaar, 

en in ons omgaan met onze zuster moeder aarde, 
dat hemelse muziek mag klinken 

die ons inspireert, sterkt en bemoedigt in moeilijke tijden 
en die ons vrij maakt om U onbekommerd te dienen. 

Rob Hoogenboom OFM 
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12.5 jarig priester jubileum 
Op dinsdag 29 november j.l. vierde Pastoor Theo 
Lamers zijn 12.5 jarig priester jubileum in het bijzijn 
van Mgr De Korte en emeritus bisschop Mgr Hurkmans 
die hem toentertijd ook gewijd heeft. 

Tijdens de vroege ochtend eucharistie in de St Jan 
stond Mgr De Korte in de voorbede even stil bij zijn 
jubileum. 

Tijdens de eucharistieviering van zondag 4 december 
j.l. vierde Theo zijn jubileum in onze parochie op be-
scheiden wijze. In het bijzijn van parochianen en vrij-
willigers uit de geloofsgemeenschappen stond hij kort 
stil bij de vrolijke en droevige momenten in deze tijd. 
De preek was geheel in Sinterklaas rijm afgewisseld 
door Sinterklaas liedjes gespeeld door de organiste.  

Aan het einde van de viering verraste de vice voorzit-
ter van het parochiebestuur, Piet v.d. Koolwijk, Theo 
door hem toe te spreken. In deze 12.5 jaar waarin 
wij als parochie grote veranderingen hebben moeten 
doorvoeren, heeft Theo zich altijd heel meewerkend 
opgesteld, een oor en oog hebbende voor alle lief 
en leed die sommige lastige beslissingen met zich 
meebracht. Ondanks het feit dat hij 3.5 jaar geleden 
werd benoemd tot Vicaris Generaal van het Bisdom ’s-
Hertogenbosch heeft hij toch zijn verbinding met de 
parochie niet verloren. Dit mede dankzij pastorale 
ondersteuning van Pater Callistus en Pastor Henk Jans-
sen.

Als presentje bood Piet namens de parochie hem een 
boom aan die een mooie plaats in de pastorie tuin 
moet krijgen.  

Laat het Kroonjuweel van Katwijk weer schitteren! 

In mei j.l. werd de aftrap gemaakt voor een omvang-
rijk project aan de binnenzijde van de Martinuskerk 
in Katwijk. Het plan omvat o.a. het restaureren van 
de glas in loodramen en de betonnen kaders hiervan. 
Daarnaast willen we de authentieke muurschilderin-
gen onder de verf halen. 

Uit recente proeven kwamen prachtige schilderingen 
naar boven, die helaas in de jaren 70 onder een laag 
verf zijn verstopt. Om dit alles te realiseren is geld 
nodig, veel geld…! Alleen het steigerwerk voor de 
ramen kost al meer dan 100.000 euro..!  

Middels sponsorpakketten, verkoop van kaarsen, an-
sichtkaarten en de unieke kerk-vogel-huisjes proberen 
we voldoende geld te verdienen om uiteindelijk de 
restauratie te kunnen uitvoeren. 
Naast deze sponsormogelijkheden bieden we ook nog 
een unieke mogelijkheid om een van de glas in lood 
ramen te adopteren. We bieden hierbij aan om bij 
het raam een bordje te plaatsen met de naam van de 
begunstigde. Op deze wijze zal deze persoon voor de 
toekomst niet vergeten worden. Kijk gerust eens op 
de website https://www.kroonjuweelkatwijk.nl  voor 
additionele informatie. 

Helaas zijn de mogelijkheden voor subsidies beperkt…
dus het grootste bedrag zal toch door acties gereali-
seerd moeten worden. 

Waar staan we nu…? 
Op dit moment hebben we ruim EUR 30.000 opge-
haald…een heel mooi bedrag….maar nog lang niet 
waar we moeten zijn. Vele vogel-kerkhuisjes en kaar-
sen zijn verkocht, daarnaast hebben we het 1e glas in 
loodraam voor adoptie kunnen overdragen. 

Het lokale zakenleven wordt op dit moment bezocht 
om ze te enthousiasmeren voor dit mooie cultuur 
historische project. We hopen dat vanuit de parochi-
anen er ook financiële steun ontvangen mag worden… 
alleen zo kan het kroonjuweel weer gaan schitteren!

Het parochiebestuur
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“Kerstboodschap 2022” 
OVER DE BESCHERMING VOOR GODS SCHEPPING 

Beste broeders en zusters, 
Wij gaan dit jaar Kerstmis vieren in een lastige tijd. Veel burgers 
voelen zich verward en onzeker en dat is niet voor niets. Wij heb-
ben niet te maken met één crisis maar met een hele reeks. Veel 
burgers maken zich zorgen. Het brood wordt duur en dat geldt 
nog meer voor onze energie. 
Christenen heten mensen van hoop. Geloof neemt onze zorgen 
niet weg maar biedt wel perspectief. De Bijbelse God wil, zo 
geloven wij, de zorgen met ons meedragen. Wij geloven in deze 
solidaire God, juist ook omdat het Kerstmis is geweest. 
God heeft zich in Christus over ons heen gebogen. Christus werd 
2000 jaar geleden geboren in Bethlehem. Ook vandaag wil hij 
geboren worden in onze stad, in ons huis, in ons eigen bestaan. 
In deze Kerstboodschap 2022 wil ik met u stilstaan bij de ecologi-
sche crisis. Vandaar ook de titel: Over de bescherming van Gods 
schepping. 

Veel is geschreven over de opdracht van God aan de mens in het 
boek Genesis. De mens krijgt als kroon van de schepping de op-
dracht om de aarde te beheren en behoeden. 

Maar moeten wij niet constateren dat het beheren is overgegaan 
in beheersen en uitbuiten? 

In christelijke kring wordt het ecologisch belang steeds meer 
gezien. 

In 2015 schrijft paus Franciscus in 201 5 zijn encycliek Laudato Si’ 
met als ondertitel: om de zorg voor ons gemeenschappelijk huis. 
De paus gebruikt de metafoor van het huis om onze aarde aan te 
duiden. 

De titel van zijn encycliek, Laudato Si’, heeft de paus ontleend 
aan het beroemde Zonnelied van de heilige Franciscus. De ency-
cliek benoemt een aantal aspecten van onze huidige milieucrisis. 
In Laudato Si’ schetst de paus een gelovig antwoord op de cri-
sis met verwijzingen naar de heilige Schrift en de traditie van 
de Kerk. Het gaat over het getuigenis; over een scheppende en 
reddende God, maar het gaat ook over de mens als een vrij en 
verantwoordelijk schepsel. Een nieuwe interpretatie van Genesis 
wordt gepresenteerd. Wij, mensen, zijn geroepen om Gods schep-
ping op een zorgvuldige wijze te beheren, om als een hovenier de 
aarde als de hof van God te verzorgen en koesteren. 
Paus Franciscus spreekt niet als politicus maar als moreel en gees-

Mgr. dr. Gerard de Korte

telijk leider. Hij wil met zijn actualisering 
van het katholieke sociaal denken een 
bron van inspiratie zijn. De paus richt zich 
als bisschop van Rome natuurlijk allereerst 
tot rooms-katholieken maar de Kerk staat 
open voor bondgenoten. De paus wil de 
wereldwijd aanwezige spirituele krach-
ten bundelen om zo de uitdagingen rond 
sociale gerechtigheid en duurzaamheid 
aan te kunnen. Niet alleen andere christe-
nen en andersgelovigen maar uiteindelijk 
alle mensen van goede wil. Gelovigen en 
ongelovigen kunnen samen optrekken, ie-
der vanuit een eigen levensbeschouwelijke 
motivatie. Voor christenen kunnen wij dan 
ook denken aan het Zonnelied van de hei-
lige Franciscus. Dat lied bezingt de schep-
ping als één broeder- en zusterschap. 

De bescherming van Gods schepping is 
geen speeltje voor groene hobbyisten. Het 
zou voor christenen een hartzaak moeten 
zijn, het heeft immers alles te maken met 
het kerstfeest. Wij vieren het geheim van 
de incarnatie. Letterlijk betekent dat de 
vleeswording, de menswording van God in 
Christus. God heeft ons in Hem opgezocht. 
God heeft ons en de hele schepping zo 
lief, dat Hij bij ons is gekomen. Het Woord 
is vlees geworden en heeft onder ons ge-
woond. God heeft in Christus deze wereld 
aangeraakt en wil haar vernieuwen. 

Dat wij, in kracht van Gods Geest, instru-
menten willen zijn in Gods hand. Juist in 
deze lastige, onzekere tijd mogen wij ons 
bestaan bouwen op het fundament dat 
Christus zelf is. 

Mogen wij ons inzetten voor een meer 
veilige, rechtvaardige en groene wereld 
voor onszelf voor onze kinderen en klein-
kinderen. 

Vanuit die hoop wens ik u een gezegend, 
en zalig kerstfeest. 

Mgr. dr. Gerard de Korte 

De bovenstaande tekst is een samenvat-
ting van de kerstboodschap. De volledige 
tekst kunt u vinden op de website van de 
parochie: www.martinuscuijk.nl
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Uit de parochie

Steun kroonjuweel Katwijk 
Op zoek naar een kerstcadeautje? 

Om de restauratie van het glas-in-lood en het interi-
eur van de Martinuskerk in Katwijk mogelijk te maken 
zijn er sponsorartikelen ontwikkeld. 

Misschien bent u nog op zoek naar een surprise-cadeau 
of een kerstcadeau? Als sponsorartikelen zijn is ook 
het Martinus vogelkerkje beschikbaar. 

In 
samen-
werking 
met de 
dagbe-
steding 
van Dich-
terbij en 
Ambach-
telijk 
Hout in 
Gen-
nep zijn deze vogelkerkjes ontwikkeld en worden in 
opdracht van de parochie gemaakt. En er is geen één 
kerkje hetzelfde! Een uniek cadeautje dat alleen in de 
parochie verkrijgbaar is! 

Ze zijn te koop bij: 
1) De Martinuskerk, Cuijk voor en na de vieringen of 
via de pastorie. 
2) De Martinuskerk Katwijk rond de vieringen (beperk-
tere keus) 

En u helpt ook nog eens mee om het kroonjuweel van 
Katwijk weer te laten schitteren! www.kroonjuweel-
katwijk.nl 

Armoede 
Opeens is dit ook een thema in Nederland. Door de 
torenhoge inflatie komen steeds meer mensen in de 
problemen.  De fors gestegen energieprijzen ma-
ken het er niet beter op. Om je een beeld te geven: 
volgens schattingen leven in 2023 ruim 800.000 in ons 
land onder de armoedegrens, onder wie ruim 200.000 
kinderen. Het aantal aanvragen bij de Voedselbank 
steeg in het afgelopen jaar met 22 procent. 
 
Tijd om in actie te komen! Dit doen we graag samen 
met jou.  We helpen mensen met acute nood wanneer 
er geen voorliggende voorzieningen zijn en kunnen 
snel helpen. Daarnaast ondersteunen we de Voedsel-
bank 

Rond deze tijd ontvang je van de overheid 2 keer een 
bedrag van € 190,00 als tegemoetkoming in je ener-

giekosten. Misschien heb je dit zelf broodnodig. Maar 
misschien ook niet. In dat geval vragen we je vrij-
moedig om solidair te zijn met mensen die niet langer 
kunnen rondkomen. 

In diverse kerken staan in de advent en met kerst-
mis collectebussen voor deze actie. Je kunt je gift 
overmaken aan de PCI Sint Martinus Cuijk (Parochiële 
Caritas Instelling) via rekeningnummer NL18 ABNA 
0229 4311 35. 

In overleg met betreffende instanties wordt gezorgd 
dat de bijdragen bij de mensen in nood terecht komt.

Weer is er een jaar voorbij. 
Een jaar waarin de 
tweede helft weer 
een beetje lijkt op 
het oude normaal. 
Er kunnen weer 
kerkdiensten wor-
den gehouden, die 
onbeperkt bezocht 
mogen worden. Wij 
van het Gemengde 

Koor Vivace vinden het fijn, af en toe een bijdrage 
te mogen leveren, door het verzorgen van de zang 
tijdens de zondagen en hoogtijdagen, zoals Kerstmis.

Ook dit jaar mogen wij de nachtmis weer voor u 
zingen. Graag maken wij bij deze gebruik van de 
gelegenheid het volgende nog aan u te laten weten. 
We prijzen ons gelukkig met het feit, dat ons koor nog 
steeds op “sterkte” is. Dit neemt niet weg dat in alle 
stemsoorten aanvulling van harte welkom is. Er zijn in 
de afgelopen tijd nogal wat koren gesneuveld. Wij van 
Vivace vragen ons wel eens af, waar zijn al die zin-
gende liefhebbers gebleven.

We weten dat een overstap of opnieuw beginnen 
moeizaam is. Maar kom eens keer naar ons repetitie 
op maandagavond. Wedden dat u daarna vaker komt. 
Kijk ook eens op onze website zangvereniging-vivace.
nl, daar vindt u meer informatie over ons koor. Hier 
vindt u ook de contactadressen.

Wij danken u voor uw belangstelling in ons koor en 
we zullen elkaar ongetwijfeld weer een aantal keren 
ontmoeten in onze mooie Martinuskerk.

Vanaf deze plek willen wij alle parochianen een vredig 
en zalig Kerstmis toewensen. En uiteraard u alle goeds 
en gezondheid wensen voor het nieuwe jaar 2023.

Bestuur en leden Gemengde Zangvereniging Vivace
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Liturgische kalender

St. Martinus 
parochiekerk

H. Jozef
Cuijk

H. Lambertus
Beers

H. Antonius van 
Padua - Vianen

H. Agatha
St. Agatha

H. Martinus
Katwijk

H. Lambertus
Linden

Woensdag 21 december 
	 10.30 uur Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering, Adventsviering voor 
	 ouderen en zieken 

Kerstavond, Hoogfeest geboorte van 
onze Heer Jezus Christus 

Zaterdag 24 december 
	 19.00 uur Castella, eucharistieviering 
	 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. het jeugd-
	 koor 
	 19.00 uur Lambertuskerk Linden, 
	 Kerstavondviering met Gelegenheidskoor
	 21.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. Creation 
	 21.00 uur Martinuskerk Katwijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. Maasklanken 
	 Land van Cuijk 
	 23.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. Vivace 

Eerste Kerstdag 
Zondag 25 december 
	 9.30 uur vm kinderkapel Beers, 
	 eucharistieviering m.m.v. koor Beers-
	 Escharen 
	 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. ensemble 
	 Gaudete in Domino 
	 11.00 uur ’t Akkertje Vianen, 
	 eucharistieviering m.m.v. Vivace 

Tweede Kerstdag, feest Heilige Stefanus 
Maandag 26 december 
	 10.00 uur Martinuskerk Cuijk,
	 eucharistieviering 
	 11.00 uur MFA De Valuwe,
	 eucharistieviering 

Hoogfeest Heilige Familie 
Zaterdag 31 december 
	 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 

Hoogfeest Heilige Maria, moeder van God 
Zondag 1 januari 
	 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 

Hoogfeest Driekoningen 
Zaterdag 7 januari 
	 18.00 uur ’t Akkertje Vianen, 
	 eucharistieviering m.m.v. Vivace 
	 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 

Zondag 8 januari 
	 9.30 uur Martinuskerk Katwijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. Maasklanken 
	 Land van Cuijk 
	 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 
	 10.00 uur Lambertuskerk Linden, 
	 Zondagviering

2de Zondag door het Jaar 
Zaterdag 14 januari 
	 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 
Zondag 15 januari 
	 9.30 uur vm kinderkapel Beers, 
	 eucharistieviering m.m.v. koor Beers-
	 Escharen 
	 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering met orgelspel 
	 11.00 uur MFA De Valuwe, 
	 eucharistieviering 

3de Zondag door het Jaar 
Zaterdag 21 januari 
	 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 
Zondag 22 januari 
	 9.30 uur Martinuskerk Katwijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. Maasklanken 
	 Land van Cuijk 
	 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. jeugdkoor 
	 10.00 uur Lambertuskerk Linden, 
	 Zondagviering met Eucharistie

4de Zondag door het Jaar 
Zaterdag 28 januari 
	 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 
Zondag 29 januari 
	 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering met orgelspel 
 

5de Zondag door het Jaar 
Zaterdag 4 februari 
	 18.00 uur ’t Akkertje Vianen, 
	 eucharistieviering 
	 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 
Zondag 5 februari 
	 9.30 uur v.m. Kinderkapel Beers, 
	 eucharistieviering m.m.v. koor Beers-
	 Escharen 
	 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 
	 11.00 uur MFA De Valuwe, 
	 eucharistieviering 
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Liturgische kalender

St. Martinus 
parochiekerk

 H. Jozef
Cuijk

H. Lambertus
Beers

H. Antonius van 
Padua - Vianen

H. Agatha
St. Agatha

H. Martinus
Katwijk

H. Lambertus
Linden

6de Zondag door het Jaar 
Zaterdag 11 februari 
	 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 
Zondag 12 februari 
	 9.30 uur Martinuskerk Katwijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. Maasklanken 
	 Land van Cuijk 
	 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 
	 10.00 uur Lambertuskerk Linden, 
	 Zondagviering

7de Zondag door het Jaar 
Zaterdag 18 februari 
	 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
	 Carnavalsmis 
	 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 
Zondag 19 februari 
	 9.30 uur v.m. kinderkapel Beers, 
	 eucharistieviering 
	 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 
	 11.00 uur MFA De Valuwe, 
	 eucharistieviering 

Dagelijkse en bijzondere vieringen

Vieringen door de week 
De dagelijkse viering in de Martinuskerk is 
om 10.00 uur. Op vrijdagen is er voorafgaand 
aan de eucharistieviering om 9.30 uur een 
moment van aanbidding. Op de eerste vrij-
dag van de maand is het uur van aanbidding 
met stilte, bezinning en zang. Deze vrijda-
gen is er geen aanbidding in de ochtend. De 
viering in Castella is iedere vrijdag om 19.00 
uur. 

Za 24 december, Hoogfeest Geboorte van 
de Heer, Kerstmis 
Zo 25 december, Kerstdag 
Ma 26 december, Feest H. Stefanus 
Di 27 december, Feest H. Apostel Johannes 
Wo 28 december, Feest Onnozele kinderen 
Vr 30 december, Feest H. Familie 
Za 31 december, gedachtenis H. Sylvester 
Zo 1 januari, Hoogfeest H. Maria, moeder 
van God 
Zo 8 januari, Hoogfeest Driekoningen 

Aswoensdag – Begin Veertigdagentijd 
Deze dag is een dag van vasten en onthouding.
Woensdag 22 februari 
	 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering met oplegging 
	 askruisje 
	 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering met oplegging 
	 askruisje 
	 19.00 uur Lambertuskerk Linden, 
	 Aswoensdagviering 

1ste Zondag van de Veertigdagentijd 
Zaterdag 25 februari 
	 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 
Zondag 26 februari 
	 9.30 uur Martinuskerk Katwijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. Maasklanken 
	 Land van Cuijk 
	 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering, gezinsviering met 
	 Jeugdkoor 
	 10.00 uur Lambertuskerk Linden, 
	 Zondagviering 

Op ons livestreamkanaal kunt u de vieringen van-
uit de Martinuskerk Cuijk live volgen of terugkij-
ken. De link op de website www.martinuscuijk.nl 
brengt u eenvoudig naar onze vieringenpagina. 

Ma 9 januari, Feest Doop van de Heer 
Za 14 januari, gedachtenis H. Peerke Donders 
Zo 15 januari, 2de Zondag door het Jaar 
Zo 22 januari, 3de Zondag door het Jaar 
Wo 25 januari, Feest Bekering apostel Paulus 
Zo 29 januari, 4de Zondag door het Jaar 
Do 2 februari, Feest Maria Lichtmis 
Zondag 5 februari, 5de Zondag door het 
Jaar 
Zaterdag 8 februari, gedachtenis O.L.V. van 
Lourdes 
Zondag 12 februari, 6de Zondag door het 
Jaar 
Dinsdag 14 februari, Feest HH. Cyrillus, mon-
nik en Methodius, bisschop, patronen van 
Europa 
Zondag 19 februari, 7de Zondag door het 
Jaar 
Woensdag 22 februari, Aswoensdag – begin 
Veertigdagentijd 
Zondag 26 februari, Eerste Zondag van de 
Veertigdagentijd 
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Geloofsgemeenschappen

Koor Vivace
Het koor Vivace komt bij ons in de MFA De Valuwe 
zingen tijdens de Eucharistieviering van zaterdag 17 
dec 2022 om 14 uur: 
dit is de viering van de bezoekgroep Jozef voor ou-
deren en andere belangstellenden. U bent van harte 
welkom!

Koor Kashi
Het koor Kashi zingt in de mfa De Valuwe tijdens de 
Eucharistieviering op TWEEDE KERSTDAG, maandag 26 
december om 11.00 uur.

Contactgroep Jozef
Frans v.d. Bogaard stopt als lid van de Contactgroep 
Jozef (voorheen parochiebestuur Jozef) en de Klan-
bordgroep Jozef. 
In de ruim 50 jaar vrijwilliger zijn van de Jozefge-
loofsgemeenschap, is hij vele jaren lid geweest van 
het parochiebestuur van de Jozefkerk en daarna is dat 
de Contactgroep Jozef geworden.
Hij zegt: “Ik heb dat werk al die jaren met veel 
plezier gedaan en vind het nu tijd om dit werk over 
te dragen aan iemand anders. Ik blijf nog wel actief 
als vrijwilliger: als lector en ik blijf zorgen voor het 
verspreiden van de nieuwsbrieven en De Mantel.”

Als Contactgroep Jozef vinden we het fijn om U te 
melden dat Annemarie Emmen bereid is gevonden om 
lid te worden van de Contactgroep Jozef.
Annemarie: welkom in de Contactgroep Jozef en veel 
succes gewenst!

En misschien heeft ook nog iemand anders interesse in 
deze taak, maar dat hoort U t.z.t.

Rondom de Jozeftoren

Er waren mooie momenten in de Adventstijd: de 
Gulden Mis ter ere van Maria, met enkel kaarslicht, de 
Lichtjestocht waar weer vele vrijwilligers uit Cuijk en 
omgeving aan mee werkten. Dank aan de organisatie 
voor het vele werk! Bijzonder is ieder jaar weer de 
kerstpakkettenaktie waarmee we mensen een cadeau 
mogen geven in deze tijd. 

In de adventstijd is onze koster altijd volop bezig 
met de planning van de inrichting van de kerk. Waar 
komen de kerststallen? Hoe worden ze aangekleed. En 
de laatste week vindt dan de grote ombouwactie van 
de kerk plaats om haar te veranderen naar de Kerst-
sfeer. Ook dit jaar is de kerk weer geopend – m.m.v. 
de kerkwachten – om de kerststallen te bezoeken. 

Na Kerstmis en Oud en Nieuw kunnen we even adem-
halen – al is het weer opbergen van alle kerststallen 
ook een hele klus! 

Maar eind februari zien we weer uit naar de carnavals-
mis met alle verenigingen. Het is de aanzet naar de 
Vastentijd, die op Aswoensdag begint. Dit jaar wordt 
vanaf Aswoensdag onze paastuin weer stap voor stap op-
gebouwd: woestijn, weg, licht, water, leven zullen ons 
uiteindelijk weer naar de Goede Week brengen. Maar 
dat lijkt met Kerstmis in het vooruitzicht nog ver weg! 
Over de activiteiten met de kinderen en jongeren in 
en rond de kerk leest u elders meer. 

Wij wensen u in ieder geval alvast een Zalig Kerst-
feest! 
Contactgroep rondom de Martinustoren 

Rondom de 
Martinustoren Cuijk

Kerststallen bezoeken 
Op Eerste, Tweede Kerstdag en 1 januari 
is de St. Martinuskerk in Cuijk geopend 

om de kerststallen te bezoeken 
van 11.30 tot 15.30 uur. 

Tussen Kerst en Nieuwjaar 
kunt u terecht van 13 tot 15.30 uur. 

De Lambertuskerk in Linden is op 
Tweede Kerstdag open van 14.00 - 16.00 uur. 
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Geloofsgemeenschappen

Rondom de 
Lambertustoren Linden

Kerstavondviering
Net als op veel plaatsen elders kijken we in Linden uit 
op de eerste Kerstviering in de kerk sinds 2019. We 
doen dat met een viering op Kerstavond 24 december 
om 19.00 uur in onze eeuwenoude Lambertuskerk. 
Onze Herberg is juist met Kerstmis plaats voor velen. 
We schikken wel wat in.
Het Gelegenheidskoor onder leiding van Joost Ange-
nent zal de Kerstavondviering opluisteren. Het koor 
begint om 18.45 uur met het zingen van kerstliederen. 

LINDEN GEEFT LICHT EN WARMTE
De schrijnende beelden uit Oekraïne van kleumende 
mensen in de kou en in het donker maken diepe in-
druk. Nu het Feest van het Licht ‘Kerstmis’ nadert en 
we de warmte in onze woningen meer dan ooit waar-
deren, willen we onze Lindense Adventsactie besteden 
aan licht en warmte voor Oekraïne. Voor een paar 
honderd euro zijn stroomaggregaten te koop, waar-
door in ieder geval een aantal mensen geholpen is. 
We proberen contacten in Ukraine te leggen waardoor 
we zeker weten dat we in ieder geval een paar gezin-
nen, scholen of instellingen licht en warmte kunnen 
geven. Tijdens de Kerstviering zamelen we het geld 

TWEEDE KERSTDAG, 
maandag 26 dec om 11 uur in de MFA

Wij zijn blij U te kunnen melden dat, dankzij een aan-
bod van pastoor Theo, we toch een viering met Kerst-
mis kunnen verzorgen voor de Jozefgeloofsgemeen-
schap: Tweede Kerstdag, Maandag 26 december 2022 
om 11 uur. Fijn dat zoveel vrijwilligers dan bereid zijn 
te komen helpen.

Eigenlijk is de MFA De Valuwe 2 weken dicht vanwege 
de kerstvakantie, MAAR heel fijn dat van de mfa De 
Valuwe een beheerder bereid is, ondanks zijn vrije 
dag, te zorgen dat de Jozefgeloofsgemeenschap een 
viering kan doen op Tweede Kerstdag.
 

 Overzicht Jozefvieringen in de MFA De Valuwe: 
december 2022 en januari 2023

Zondag	 4 december	 om	 11.00 uur
Zaterdag	 17 december	 om	 14.00 uur 
verzorgd door de Bezoekgroep Jozef; koor: Vivace
Zondag	 18 december	 om	 11.00 uur
Maandag	 26 december	 om	 11.00 uur 
TWEEDE KERSTDAG; koor: Kashi
Zondag	 15 januari ’23	 om	 11.00 uur

Wij wensen U allen prettige kerstdagen en 
een gezegend 2023!

Er is een roos ontsprongen 
Er is een roos ontsprongen, uit ene wortelstam

Die lijk ons d’ouden zongen, uit Jesse ‘t leven nam
Nu heeft zij bloem gebracht,
In ;t midden van de winter
In ’t midden van de nacht

0 rozenstruik, Maria,
0 alderpuurste Maagd:

van u zingt Isaias,
van ‘t bloemken, dat gij bracht;

want eeuwig in Gods raad
lag dat gij ‘t Kind zoudt baren

tot alder wereld baat. 

Wij bidden u Maria
om ‘t Kind dat op u loech,

om deez’lief bloemkes smarten,
die het voor ons verdroeg:

wil ons toch hulpe zijn,
dat wij U mogen maken
een woning fraai en fijn. 

in tijdens de collecte en we proberen ook anderen 
de mogelijkheid te bieden om aan deze actie mee te 
doen. De actuele informatie daarover is te vinden op 
de website www.grootlinden.nl 

Warm welkom voor iedereen in onze Herberg
Al ruim tien jaar houden we Zondagvieringen in onze 
Lambertuskerk. Onze kerk is als een Herberg, waar ie-
dereen welkom is. We hebben het geluk dat we al die 
tijd kunnen beschikken over voorgangers die telkens 
een eigen dienst verzorgen, waardoor de zondagmor-
gen een moment van bezinning brengt. Zoals in de 
Herberg van Emmaüs breken we ook samen het Brood. 
In al die jaren zijn we gegroeid en zijn we voor velen 
waardevol gebleken. Iedereen is welkom en zal zich 
dat ook voelen. 
Dat geldt ook 
voor het kof-
fiemoment dat 
meteen na de 
viering in Dorps-
huis De Burcht 
begint. 
Onze Herberg 
heeft niet te 
klagen over be-
zoek, maar ook 
jij bent welkom. 
Tot gauw!
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Contactgroepen Rondom de Torens

Parochiestatistiek

Rondom de Martinustoren – Cuijk
Maarten Hermens 	 06 - 43138081
Henriëtte van de Lockant-Heiltjes 	 06 - 30419215

Rondom de Jozeftoren – Cuijk
Annemarie Emmen	 06 - 18386375
Peter Hendriks	 06 – 22872890
Anita van den Berg	 06 – 11340342

Rondom de Lambertustoren - Beers
Harry van Haren 	 0485 - 314333
Tiny Josemanders	 0485 – 317936
Wilma van Daal 	 0485 - 313871
Mickey Nuijs	 0485 - 318725

Rondom de Antoniustoren – Vianen
Truus Hofmans 	 0485 - 316228
Nel van Echtelt	 0485 – 313694

Rondom de Agathatoren – St. Agatha
Thea Hermans	 0485 - 315892
Gerard Smits	 0485 - 316066

Rondom de Martinustoren – Katwijk
Ria van Kempen-Jeursen	 0485 - 317612

Rondom de Lambertustoren - Linden
Jan van den Broek 	 0485 - 322819
Mien Heijnen	 0485 - 316272
Herman van Rhee	 0485 - 315904
Ton Keijzers	 0485 - 384067

Huub Crouwers

Ans Manders
Martin Versluis
Nellie Lange-van de Lockand

Vanwege de privacy wetgeving zijn wij genoodzaakt 
om levende personen toestemming te vragen om hun 
namen te publiceren in de parochie-media. Doordat 
wij niet van alle personen hiervoor bericht ontvangen 
hebben of toestemming gekregen hebben, kunnen wij 
slechts een gedeelte van de namen bij de parochiesta-
tistiek opnemen.

Uitvaart

Vanuit onze kerken 
hebben wij afscheid 
genomen van:

In de afgelopen periode 
zijn in onze parochie 
gedoopt: Doop
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De parochie uit

Waterpomp Nigeria 
Tijdens de Advent in 2021 en de Veertigdagentijd dit 
jaar hebben we geld ingezameld om een waterpomp 
mogelijk te maken in het dorp van pater Callistus. In 
samenwerking met de Parochiële Caritas Instelling 
hebben we het bedrag van € 13.000,- bij elkaar gekre-
gen. Aan alle donateurs daarvoor bijzonder hartelijk 
dank!!! 

Nu is het project ook daadwerkelijk gestart. Eind 
oktober is het contract voor de waterboring getekend 
door de dorpsverantwoordelijken. Het waterpunt komt 
anderhalve kilometer buiten het dorp. Dat lijkt ver 
weg, maar is veel dichterbij dan het vorige punt voor 
zuiver water, dat zo’n vijf kilometer verderop was. 
Een week na het tekenen van het contract was de 
eerste pulsmachine er. Deze heeft een boring gedaan 
tot een diepte van 400 feet (zo’n 122 meter). Onder-
tussen is de tweede machine gearriveerd, die tot 600 
feet (zo’n 183 meter) diepte zal boren. Volgens het 
onderzoek dat gedaan is, zou er op die diepte zuiver 
en schoon water gevonden moeten worden. 

Met een foto’s van de eerste boring is de start ge-
maakt. We houden u op de hoogte! 

Hoopvol op weg naar een synodale Kerk 
Er is een vervolgstap 
gezet in het synodaal 
proces dat paus Fran-
ciscus is gestart. On-
langs is het document 
voor de continentale 
fase verschenen. 
Afgelopen woensdag 7 
december boden het 
Netwerk Katholieke 
Vrouwen, de Konferentie Nederlandse Religieuzen 
en het bisdom van ‘s-Hertogenbosch een webinar 
aan met als titel ‘Hoopvol op weg naar een synodale 
kerk‘. Er was ruim belangstelling voor het webinar en 
de geluiden die we tot nog toe gehoord hebben, zijn 
positief. 
Middels een korte vragenlijst kan iedereen vanuit zijn 
of haar parochie, gemeenschap, groep of individueel 
meedenken en input geven aan het vervolg van de 
synode. 
De webinar en de digitale vragenlijst is terug te vin-
den op de website van het bisdom www.bisdomden-
bosch.nl. Het vragenformulier kan tot 31 december 
2022 ingeleverd worden, waarna aan de hand van alle 
antwoorden een document opgesteld wordt voor de 
Nederlandse delegatie die in februari 2023 in Praag 
deelneemt aan het gesprek van de Europese bis-
schoppen over de continentale fase van het synodaal 
proces. 
Heeft u interesse voor de gesprekken rond het sy-
nodaal proces in onze parochie, dan kunt u contact 
opnemen met pastor Henk Janssen. In januari wordt 
daarmee weer een vervolg gemaakt.

Dragende en 
dienende liefde 
Allerhoogste, algoede Heer, 

alle lof en eer aan U 
die dagelijks in onze wereld 

geboren wil worden. 

Zegen ons met dragende en 
dienende liefde 

voor wie kwetsbaar 
op ons pad verschijnt. 

Mogen we zo in het spoor gaan 
van Jezus, onze broeder en Heer, 

vandaag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

Fer van der Reijken OFM 
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Familiepastoraat

Planning Gezinsvieringen 
Zaterdag 24 december 2022 19.00 uur: Herdertjesmis
Zondag 22 januari 2023 10.00 uur 
Zondag 26 februari 2023 10.00 uur
Zondag 26 maart 2023 10.00 uur

Kindje wiegen
Een viering speciaal voor de allerjongste parochianen, 
de peuters en kleuters. 
Samen vieren we een feestje omdat Jezus is gebo-
ren, we maken muziek en ontdekken wat er die dag 
allemaal gebeurd is. Aan het einde van het feestje als 
het kindje Jezus moe is brengen we Hem terug naar 
de stal, zodat hij daar lekker kan gaan slapen. Het 
feestje is natuurlijk niet compleet zonder een trak-
tatie en drinken, voor de mama’s, papa’s, opa’s en 
oma’s is er ook iets lekkers te drinken.
Kindje wiegen is eerste kerstdag om 15.00 uur in de 
St. Martinuskerk Cuijk

Eerste Heilige Communie
Zoals eerder vermeld vieren we dit schooljaar op zon-
dag 14 mei 2023 het feest van de Eerste Communie, 
de informatieavond hiervoor is inmiddels geweest. Wil 
uw zoon of dochter deelnemen aan de Eerste Heilige 
Communie en u heeft zich nog niet ingeschreven? Dat 
kan nog tot en met 23 december 2022. 
De eerste bijeenkomst van het communieproject is op 
woensdag 18 januari 2023, 15.00 uur. 
Het aanmeldformulier vindt u op de parochiewebsite 
www.martinuscuijk.nl of u kunt deze opvragen via: 
communie@martinuscuijk.nl

WJDKruis komt terug
Op de kaft van de Novembernieuwsbrief stonden een 
aantal foto’s van het Nederlandse WJDkruis, dat tij-
dens een drieweekse tour op 1 en 2 november gestopt 
is in onze parochie. 
Het kruis is een kopie van het internationale Wereld 
Jongeren Dagenkruis en heeft, nadat het in Rome 
ingezegend is, een tour gemaakt door heel Nederland. 
Veel jongeren zijn in verschillende vieringen samenge-
komen rondom dit kruis. 

Op de avond van Allerheiligen is het kruis rondge-
dragen door de processietuin in Katwijk en lag het 
centraal in de Lourdesgrot tijdens een gebedsviering, 
waarvoor verschillende jongeren en oudere jongeren 
waren samengekomen. 

Na de tourafsluiting op 6 november in Utrecht, heeft 
het kruis een plaats gekregen in de Sint Janskathe-

draal in Den Bosch. Het kruis staat daar naast het 
beeld van de Heilige Johannes Paulus II, grondlegger 
van de Wereld Jongeren Dagen. 

Tijdens de Goede week zal het WJDkruis weer naar 
onze parochie komen; vanaf Witte Donderdag tot en 
met 2e paasdag zal het kruis bij vieringen aanwezig 
zijn en zijn er activiteiten 
rondom en voor de reis naar de 
Wereld Jongeren Dagen in Lis-
sabon komende zomer.
Een fantastische reis en er-
varing voor jongeren van 16 
t/m 35. Sta op en ga mee! 
Alle informatie over de Wereld 
Jongerendagenreis van Jong 
Bisdom Den Bosch is te vinden 
op www.jbdb.nl. 

Midden in de winternacht
Midden in de winternacht, ging de hemel open.

Die ons heil der wereld bracht, 
antwoord op ons hopen

Elke vogel zingt zijn lied, 
herders waarom zingt gij niet

Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:

Christus is geboren!

Vrede was er overal, wilde dieren kwamen
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.

Elke vogel zingt zijn lied, 
herders waarom zingt gij niet

Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:

Christus is geboren!

Ondanks winter sneeuw en ijs bloeien de bomen,
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.

Elke vogel zingt zijn lied, 
herders waarom zingt gij niet

Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:

Christus is geboren!

Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister

Die ons weldra op zal gaan, 
herders blaast uw fluiten aan

Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom
Kere om, kere om, laat de bel-trom horen

Christus is geboren
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Onze wereld is op drift: Syriërs en Eritreeërs komen 
naar Europa, Venezolanen ontvluchten hun land naar 
Colombia en Ecuador, veel vluchtelingen in de Hoorn 
van Afrika en Congo, veel vluchtelingen vanuit Oekra-
ïne, van Afghanistan naar Pakistan, veel vluchtelingen 
in Myanmar, Syrië en Iran. 
Vele miljoenen mensen verlaten huis en haard, op de 
vlucht naar een beter oord, naar een plaats zonder 
geweld, zonder bombardementen en zonder schrij-
nende armoede en honger. 

Samen vormen zij het gezicht van degene over wie 
Christus ooit zei: ‘Ik was vreemdeling en jullie hebben 
Mij opgenomen.’ 

Op Kerstavond en in de Kerstnacht gedenken wij hoe 
ooit een hoogzwangere vrouw met haar man in Beth-
lehem belandde. Ook zij leefden onder een bezetting, 
ook zij moesten zich laten registreren, ook hun wereld 
was op drift geraakt en door elkaar geschud. 
Ergens op het land in een grot, bij de herders en tus-
sen de dieren kregen zij een zoon, hun eerstgeborene, 
werd uit hen degene geboren die wij Christus noemen, 
het licht van de wereld. Zij moesten Hem neerleggen 
in een kribbe, omdat er ook voor hen geen plaats was 
in de herberg. 
Het gaat hier om verkondiging van een blijde bood-
schap: een hoopvolle boodschap voor herders van 
toen, maar misschien wel nog wel meer voor de we-
reld van nu. 

‘Heden, zegt ons het verhaal, heden is u een redder 
geboren: zijn naam is Christus, de Heer!’ Het verhaal 
vertelt ook, dat op dat moment de hemel open ging 
en dat engelen zongen over vrede op aarde voor alle 
mensen. 
Van dit kind, deze Christus, is geleidelijk aan zo-
veel liefde en barmhartigheid en vergeving en echte 
menselijkheid zichtbaar geworden, dat mensen weer 
hoopvol werden, zich weer gelukkig gingen voelen, 
zich weer kinderen van God wisten. 
Daar in de achtertuin van het Romeinse Rijk kreeg 
Gods barmhartigheid, Gods onbeperkte liefde, plotse-
ling een menselijk gezicht. In dit kind werd zichtbaar 
dat het ook anders kan in een uit elkaar geslagen 
wereld, dat niet het geweld het laatste woord hoeft 
te hebben, niet de bommen en ook niet de armoede 
en de dood. Toen niet en nu niet! 

Wat ooit in dit goddelijk kerstkind begonnen is , gaat 
verder in mensen die zichzelf voorbij durven te zien, 
ook in onze wereld, in mensen die niet aan de kant 
blijven staan wanneer onze wereld zorgelijk wordt. 
Hert kerstkind wordt opnieuw zichtbaar in mensen 
die soep maken voor verkleumde en doodvermoeide 

vluchtelingen bij prikkeldraadversperringen. Het 
kerstkind wordt zichtbaar in al die mensen die zich om 
niet inspannen om eenzame ouderen een beetje liefde 
te geven en voor vluchtelingen in hun woonplaats een 
maaltijd verzorgen. In hun ogen zie je de ogen van 
Christus terug. 
het zijn die ogen die in onze wereld hoop uitstralen 
en laten zien wat barmhartigheid is. 

Je moet opnieuw geboren worden, zou het Christus-
kind later zeggen. Hij zei dat eens tegen een zekere 
Nicodemus, die diep in de nacht bij Hem kwam, 
omdat hij zo bezorgd was geworden door alles wat om 
hem heen aan het gebeuren was. De man had ontdekt 
dat deze Jezus een man van God was, iemand die 
mensen nooit afschreef of veroordeelde, maar man-
nen en vrouwen hun waarde teruggaf, ook wanneer 
ze een verleden hadden of door hun omgeving waren 
uitgespuugd. Je moet opnieuw geboren worden, zei 
Jezus tegen hem. Hoe moet dat, opnieuw geboren 
worden, vroeg Nicodemus. Dat overkomt je, zei Jezus 
wanneer je de Geest van God in je leven toelaat, 
wanneer je je hart gezuiverd hebt en je teveel aan 
ballast overboord hebt gegooid. 

Vanavond zegt dat kerstkind het ook tegen ons: je 
moet opnieuw geboren worden! 
Ook in de toekomst die voor ons ligt, blijft het nodig 
om elkaar te kunnen vergeven wanneer dat nodig is en 
om de moed te verzamelen om met iemand opnieuw 
te beginnen. 

Het kind in de kerstkribbe kijkt ons indringend aan: 
het ligt in een stal zonder iets van bezit: het ligt daar 
met een glimlach naar iedereen, zijn handjes uitge-
strekt, omdat God vindt dat het nooit te erg met ons 
kan zijn. Dit kind laat ons zien, dat God nog altijd 
van ons houdt, ook wanner wij Hem een beetje zijn 
kwijtgeraakt, en het nodigt ons uit om onze bezorgd-
heid over de wereld van nu om te buigen in daden van 
liefde. 

In de ogen van de ander kijkt Hij ons aan. Durf Hem te 
omhelzen. 
Het is de pure liefde van God. Je moet opnieuw gebo-
ren worden. 

Zalig Kerstmis!
Pastor Henk Janssen. 

Een modern Kerstverhaal



De Mantel in beeld


